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De spreker zocht in de eerste plaats naar een verklaring hoe het komt dat het Duitse leger een 

dergelijk succes kon boeken. Van meet af aan was duidelijk dat de militaire strategie van de 

geallieerden fout zat en meteen werd geprobeerd die aansprakelijkheid te verdonkeremanen. 

Voeg daarbij nog het uiterste snelle tempo waarmee de gebeurtenissen zich voordeden en de 

vele verkeerde inschattingen en misverstanden en je verkrijgt een cocktail die, meer dan tachtig 

jaar na de feiten, nog steeds vragen oproept. 

 

Het blijkt dat Leopold III, in tegenstelling tot wat gedacht wordt, tot het uiterste weerstand heeft 

geboden en daarbij de eigen soldaten en bevolking niet ontzien heeft. 

 

De wederwaardigheden van de oorlog hebben ervoor gezorgd dat het offer dat toen gebracht 

werd, een belangrijke bijdrage geleverd heeft tot de geslaagde evacuatie van de Britse en Franse 

troepen uit Duinkerke. Op die manier ontstaat er rond mei ’40 ook een interessante morele 

discussie die te weinig gevoerd wordt omdat de naoorlogse geschiedschrijving en journalistiek de 

impact van het militaire verloop van de feiten onderschat hebben. 

 

 


